
Van buitenoperator naar chauffeur 

Een gesprek met Huub de Haan uit Oirsbeek, die jarenlang bij DSM/SABIC als 
buitenoperator in de middenfabriek van Olefins 4 heeft gewerkt. 
In 2010 kreeg Huub de mogelijkheid om met vervroegd pensioen te gaan. Omdat 
hij merkte dat de nachtdiensten hem steeds zwaarder vielen, heeft hij toen 
gebruik gemaakt van die regeling. Huub heeft altijd met heel veel plezier 
gewerkt, maar was toch blij om met pensioen te kunnen gaan. 

Huub vertelt: “Ik ben geen type om, na mijn pensionering, achter de beroemde 
geraniums te gaan zitten en ik wilde iets goeds en leuks gaan doen. Op een dag 
zag ik een oproep in de krant van Stichting Wensbus Schinnen die vrijwilligers 
zocht. Ik vond en vind autorijden heel leuk en heb dus meteen op deze oproep 
gereageerd. 
In onze regio Beekdaelen, maar ook bijvoorbeeld in de regio Onderbanken rijden 
steeds minder bussen van het openbaar vervoer. Onder andere onze Stichting 
zorgt ervoor, dat mensen toch mobiel blijven en voor een kleine vergoeding 
kunnen komen waar zij willen zijn. 
In het begin had de Stichting de beschikking over een huurbus van Veolia; 
inmiddels hebben we drie eigen bussen en kregen we subsidie om het onderhoud 
(de grootste kostenpost) te betalen.   
Onze Stichting is echt een professionele organisatie, vertelt Huub trots, we 
hebben een eigen helpdesk voor de klanten; we hebben eigen planners en 
uiteraard chauffeurs. 
Ons bedrijf moet echt op alle vlakken op orde zijn (en is dat gelukkig ook); we 
krijgen ongeveer 14.000 aanvragen voor vervoer per jaar. Zowel de administratie 
alsook de communicatie naar de klanten moet ‘kloppen als een bus’. 
Wij als vrijwilligers worden ook goed en op tijd geïnformeerd; als ik op maandag 
moet werken, krijg ik op vrijdag de lijsten in mijn mail, zodat ik me alvast kan 
voorbereiden op waar ik naar toe moet. 
Wij brengen mensen bijvoorbeeld naar de ziekenhuizen in Sittard, Heerlen en 
Brunssum. Of naar de fysiotherapeut of naar de pedicure. Of gewoon voor een 
middagje gezellig winkelen naar het winkelcentrum de Makado in Beek. 

Op mijn vraag wat dit ‘werk’ voor Huub betekent, vertelt hij enthousiast: “door 
dit werk doe ik iets nuttigs voor de maatschappij, ik heb contacten met allerlei 
mensen, ik ben -vaak oudere- mensen behulpzaam en dat alles doet mij goed en 
maakt mij gelukkig”.  

Wil je meer weten over deze stichting, of wil 
je je aanmelden als vrijwilliger of wil je 
gebruik maken van onze diensten?  

Kijk dan eens op 
www.wensbusbeekdaelen.nl of bel naar 
046-2060666.

http://www.wensbusbeekdaelen.nl

